
Een onvergetelijke dag op het ijs in Thialf! 

 

Op 16 november stond er een bijzondere dag op de planning voor de schaatsjeugd van VIJC: 

een uitstapje naar Thialf in Heerenveen! Met 19 enthousiaste jeugdleden, drie trainers Gerard, 

Dirk en Martienn, fotograaf Mariëlle en een aantal fantastische rijouders begonnen we de dag 

vroeg. Om 9 uur verzamelden we bij de Bindplaats in Vught, waar iedereen zijn of haar eigen 

lunchpakketje kreeg uitgereikt.  

Eenmaal aangekomen in Thialf werd de warming-up verzorgd door Celiena. Met energieke 

oefeningen bracht zij iedereen in beweging en helemaal klaar voor een dag op het ijs. Maar 

wat deze dag extra bijzonder maakte, waren de blikken van de kinderen toen ze de ijsbaan 

binnenkwamen lopen. De verwondering en het enthousiasme spatten ervan af.  

Daarna was het eigenlijk tijd om het ijs op te gaan. Tijdens de training werd er hard gewerkt 

aan de techniek en snelheid, maar er was ook zeker ruimte voor plezier en speeltijd. Het 

enthousiasme en de inzet straalden van iedereen af, wat zorgde voor een geweldige sfeer. En 

om het nóg mooier te maken: de schaatsbaan was bijna helemaal voor ons alleen! 

 

 

 



Na het schaatsen sloten we de dag gezamenlijk af met een gezellige maaltijd. Aan tafel werd 

er nog volop nagepraat over alle belevenissen van de dag, van de intensieve training tot de 

grappige momenten op het ijs. Het was de perfecte afsluiting van een fantastische dag. 

Voldaan en met mooie herinneringen stapten we weer in de auto’s richting huis. 

 

Dankzij de inspanningen van onze trainers, de gezelligheid van de schaatsers en de hulp van 

onze rijouders werd het een dag om niet snel te vergeten. Ook een speciaal dankwoord aan 

Mariëlle, die alle mooie momenten heeft vastgelegd, zodat we nog lang kunnen nagenieten 

van deze bijzondere dag. 

We kijken nu al uit naar het volgende uitje        

 

Bedankt allemaal voor deze geweldige dag! 

Sportieve groet, 

De Jeugdcommissie  

 


